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Orde van dienst 1 februari 2026 (Hulpverleningszondag), 10.00 uur 
 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
 
Weerklank 439: 1,3  
 

 
Votum en groet 
 
Psalm 125: 1* [DNP] (* = zondagsschool onderbouw) 
 
1. Wie op de HEER bouwt in zijn leven 
staat stevig dankzij Hem 
zoals Jeruzalem. 
Door bergen wordt die stad omgeven; 
zo zal de HEER ook voor gevaren 
zijn volk bewaren. 
 
Wet van de HEERE 
Psalm 119: 17 
Gebed 
Schriftlezing: 1 Kronieken 22:1-19 
Inzameling van de gaven 
 
Psalm 127: 1,2 [DNP] 
 
1. Wanneer de HEER het huis niet bouwt, 
heeft al je ploeteren geen zin; 
het metselwerk stort zomaar in. 
Wanneer de HEER de wacht niet houdt, 
de stad niet tegen kwaad beschut, 
heeft waken op de muur geen nut. 
 
Verkondiging 
Psalm 102: 12,17 
Dankgebed 
Psalm 69: 14 
Zegen 
 
 

3. Heer, U bent mijn kracht,  
de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid,  
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven  
zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig,  
want Uw hand laat mij nooit 
los Van wat ik misdaan heb,  
heeft U mij bevrijd 

1. Heer, U bent mijn leven,  
de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg,  
de waarheid die mij leidt.  
Uw woord is het pad,  
de weg waarop ik ga,  
zolang U mij adem geeft,  
zolang als ik besta.  
Ik zal niet meer vrezen,  
want U bent bij mij.   
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.    en in Uw vergeving leef ik 
nu.  

2. Al sta je voor het licht wordt op 
en werk je ’s avonds laat nog door, 
al gaan je zaken altijd voor, 
het blijft maar vruchteloos getob – 
zijn lievelingen zegent Hij: 
volkomen vredig slapen zij. 

Tekst verkondiging: 1 Kronieken 22:13 
 
Thema: Moedeloos en hoopeloos 
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Orde van dienst 1 februari 2026 (Hulpverleningszondag), 17.00 uur 
 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad - ouderling 
 
Weerklank 242: 1, 2, 3 
 
1. Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
  
Stil gebed 
Votum en groet 
Psalm 116:1** (** = zondagsschool 
bovenbouw)  
Gebed, event. voorbede Schriftlezing: 
Efeze 4:17-32 Inzameling van de gaven 
 
Psalm 141:1, 2, 3 [DNP] 
 
1. HEER, ik hef naar U beide handen 
en roep U om mij bij te staan. 
Neem mijn gebed als offer aan, 
als wierook die voor U mag branden. 
 
3. Graag leer ik van eerlijke mensen, 
als zij mij straffen is het goed. 
Als een slecht mens hetzelfde doet, 
blijf ik het beste voor hem wensen. 
 
Verkondiging 
Psalm 133:1, 2 ,3 
Dankgebed 
 
Psalm 119:17, 27 [DNP] 
 
17. Ja, U bent voor uw dienaar goed geweest; 
U hield uw woord. Leer mij te onderscheiden 
waarop het voor mij aankomt allermeest. 
Als houvast staat uw wet me steeds ter zijde. 
Ooit dwaalde ik, ik was verward van geest. 
Uw goedheid wilde mij tot inzicht leiden. 
 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 108:1 
Zegen 
 

2. Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 

3. Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is Uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 

2. HEER, bewaak mijn mond, laat mij weten 
wanneer het wijs is dat ik zwijg. 
Geef dat ik niet naar onrecht neig, 
met slechte mensen niet zal eten. 

27. Over mijn pad verspreidt uw woord zijn licht; 
het is een lamp die mij de weg blijft wijzen. 
Ik heb mijzelf tot trouw aan U verplicht. 
Laat mij uit mijn ellende toch herrijzen. 
Aanvaard de woorden die ik tot U richt. 
Leer mij wat uw geboden van mij eisen. 
 

Tekst: Efeze 4:20-24 
Thema: Leven als leerling van Jezus 
1. afleren 
2. nieuw worden 
3. aanleren 
 


